
 
Spui-lied 2013 

 
Zoals het water stroomt, door het Spui-gemaal, 

En onder de Koppelpoort, 
Er wordt hier nog bier gebrouwen, 
Aan 't Kleine Spui in Amersfoort. 

 
Van Oderkerk-antiek tot Hylkema-plantsoen, 
Van Wester-Hellevoort tot EET-tablisement, 

Het Grote en Kleine Spui, al jaren samen één, 
Met een goede buur aan de overkant, ben je nooit alleen. 

 
Tussen Flehite en de Koppelpoort, 

Ligt het mooiste stukje Amersfoort. 
 

Kom over die brug, buurman, 
Want ik heb een goed idee, 

Kom over die brug, buurvrouw, 
En doe maar lekker mee, 

Kom over die brug, bij het gemaal, 
Want 't Spui is van ons allemaal. 

 
En de klokken in de Lieve Vrouwe Toren, 

Zou je zonder beiaardschool, echt niet kunnen horen, 
En al zit je haar niet elke dag zo goed, 
Toch weet je waar je dan wezen moet. 

 
Ben je jong of oud, er bestaat geen goed of fout, 

Rijk of arm, man of vrouw, maakt niet uit, ik hou van jou ! 


